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….de diverse cultuurgroepen  te blijven interesseren voor elkaar.  Culturele verschillen en 

geloofsachtergronden lopen uiteen. Het vraagt energie en inlevingsvermogen van iedereen om 

hierin te willen leren. Toch gelooft ICF in deze missie: Eenheid met elkaar door het geloof in 

Jezus Christus die ons Hoofd is.  

Huis voor alle Volken 
ICF wil een Huis voor alle Volken zijn. En in 2022 
hebben we vol dankbaarheid mogen zien hoe 
zich dit onder leiding van ons nieuwe 
voorgangersechtpaar weer verder ontwikkelde 
en gezegend werd.  
 
De vluchtelingen uit Oekraïne en de komst van 
een Crisis Noodopvang in Veenendaal heeft 
voor ICF impact gehad, maar we mochten ook 
daarin zien dat God met ons is, al de dagen, tot 
aan de voleinding der wereld! 
 
Essentieel blijft dat ICF een intercultureel thuis 
is, kleurrijk wat betreft geloofsbeleving, gebed, 
liturgie, tradities, zang en muziek. 
 

 De Grote Uitdaging is…… 

      
ICF wil een multiculturele 
geloofsfamilie zijn, met en voor 
alle volken die aanwezig zijn in 
Veenendaal en omgeving. Het is 
ons verlangen dat mensen uit 
allerlei volken Jezus gaan 
vinden, volgen en verkondigen. 

Dennis en Lianne van der Zee 
Voorgangers echtpaar ICF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET DNA VAN ICF 

ICF wil een multiculturele christelijke familie zijn met het verlangen dat mensen Jezus gaan vinden, 

volgen en verkondigen. Deze boodschap wordt verteld op de DNA-avonden die voor nieuwe (en 

bestaande) leden eens per kwartaal wordt gehouden. Maar deze missie vormt ook de basis voor alle 

activiteiten die door/vanuit ICF worden georganiseerd, waaronder de zondagse samenkomsten, 

huiskringen, taallessen, open middagen, Alpha cursus, jeugdwerk, gebedskringen, Al Massira, mannen- 

en vrouwenochtenden, huiswerkbegeleiding en gemeentedagen.  

 

Bij al deze activiteiten strekken we ons uit in Jezus’ naam naar de wereld om ons heen, zetten we in op 

het aangaan van relaties, hebben we oog voor de mensen om ons heen, zetten we ons in met de gaven 

en talententen die God ons heeft gegeven en nemen we de missie voortdurend mee in ons gebed! 

Voor de kinderen wordt er iedere 

zondag een eigen dienst gehouden, 

waarbij de bijbel centraal staat, maar 

ook de onderlinge verbinding tussen 

de kids wordt gestimuleerd, wat 

zeker in de internationale context 

belangrijk is! 

Vertaling 

Dankzij de vertaling van 

onder andere Ali, kan er 

iedere dienst live 

meegeluisterd worden in het 

Farsi, Arabisch en Engels via 

de vertaalsets. 

Jobert van Kempen, voorzitter van Stichting Netwerk ICF 

Veenendaal: Het grote gebod uit de Bijbel is God lief te 

hebben. En het tweede, net zo belangrijk als dat eerste, is om 

onze naasten lief te hebben als ons zelf. Binnen ICF worden 

vanuit dit perspectief nieuwe internationale familiebanden 

gevormd. Om samen God te dienen en Jezus te volgen en te 

luisteren naar wat de Heilige Geest ons wil zeggen. 


